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S A M E N  O P  PA D   
Medede l i nge n  vanu i t  de  N PG 

NEDERLANDSE PROTESTANTSE GEMEENSCHAP TE LUXEMBURG 

Meditatie 

Januari / Februari 2024 

‘Route barrée’ en ‘déviation’. Twee gevreesde woorden in Luxemburg. Waar, zo wordt er dan gemop-
perd, altijd weer wegenwerken lijken te zijn. Ineens doemen ze op, onverwachte obstakels, die onze 
uitgestippelde routes verstoren. Toch brengen die omwegen ons dikwijls ook iets onverwachts: mooie 
landschappen, doorkijkjes, bijzondere plekken of ontmoetingen. En blijkt de omweg toch de kortste 
route… 
  
Ook voor de magiërs uit het Oosten. Ze hebben een ster zien opgaan. In de oudheid is dat beeld-
spraak voor de komst van een belangrijk persoon. Wij zien wel eens een ‘vallende ster’, maar een op-
gaande? De magiërs hebben oog voor het teken, blijkbaar waren ze erop gefocust en zijn ze in 
beweging gekomen. Ze durven het aan: te ‘reizen op de sterren’. 
  
Sterren zijn in de bijbel nauw verbonden met hemel en licht. De symboliek in het verhaal attendeert 
ons daarop: er gaat hoop en verwachting van uit. Het licht is inzicht (de drie koningen worden ook wel 
de wijzen genoemd) en uitzicht tegelijk. Er zijn verwijzingen naar Psalm 72. Daar gaat het over vrede 
wereldwijd, gerechtigheid voor de weerlozen, overvloed, voorspoed en zegen. Over koningen die ge-
schenken meebrengen en zich buigen en over volken die één zijn in dienstbaarheid. 
  
Dat inzicht en uitzicht nemen de magiërs, wijzen geworden, mee terug. Is er daarom geen sprake 
meer van een ster op de terugweg? Maar van een droomvisioen, binnenin hen, dat nu de richting 
bepaalt? Dat helder maakt dat de route van de leugen, nepnieuws, macht, geweld, blinde angst en 
vernietiging ‘barré’ is? Opnieuw durven ze de tekenen te onderscheiden. In de déviation houden ze 
koers. Ze bereizen en behoeden het pad van gerechtigheid, trouw, liefde en bovenal hoop.  
 

Wij gaan een nieuw jaar in. Met alle vragen over 
een onzekere en kwetsbare wereld, over hoe en 
waartoe. Met verwachtingen en verlangen, naar 
heelheid, goedheid, vrede, naar verzachting van 
pijn, verdriet, verlatenheid, angst. Ook in ons ei-
gen leven. We weten niet hoe de route zijn zal, 
welke déviations of routes barrées onze wegen 
zullen kruisen. Waar we onze verwachtingen 
moeten bijstellen, omleidingen zullen moeten 
gaan, of omkeren. 
 

Maar gaandeweg kunnen we achtzaam zijn, de tekenen durven onderscheiden, het visioen bewaren, 
behoeden en brandend houden. De grootheid van het kleine zien, durven ‘varen op de hemelkaart’, 
zoals een lied van Marijke de Bruijne zegt. Als innerlijk kompas en teken van hoop. 
  
Ik wens u allen een inzichtsvol en uitzichtsvol, hoopvol nieuw jaar.  
Ineke de Feijter 
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3 maart Deze zondag komt, zoals u weet, de dienst uit Parijs, i.s.m. collega Ruth van der Waall. Voor 
nu wil ik alvast melden dat de dienst live wordt uitgezonden, zodat deze ook vanuit Luxemburg (of 
elders) kan worden meebeleefd. In de volgende Samen oP meer daarover. 

In alle diensten: van harte welkom! 

Ineke 

 

 
 

Het nieuwe jaar begon voor Joke en Sjaak van der Schilden niet mooi… In één week verloren zij zo-
wel een schoonzus als een zwager. Beiden stierven onverwacht. Dat betekende twee begrafenissen 
op vijf dagen tijd… We wensen jullie veel sterkte en hopelijk een rustiger periode in het verschiet… 

Voor anderen eindigde het oude jaar dan weer onaangenaam. Eveline Jonker kwam in december 
ongelukkig ten val en verbleef enige tijd in het ziekenhuis. Omdat er geen plaats was in het Reha-
Centre, moest zij met hulp van fysio aan huis en Hëllef Doheem thuis verder revalideren. Het gaat 
inmiddels wat beter, maar belasten mag nog niet. Zoals altijd blijft Eveline positief en opgewekt. 
Maar met alles wat er op haar afkomt is het wel een aanslag op haar energie. Goeie moed, Eveline! 

Ook Neeltje Weijers kwam ten val, alweer wat langer geleden. Zij kon haar reis naar Nederland wel 
maken. Ook haar gaat het gelukkig beter en binnenkort is ze weer in Luxemburg. Sterkte, Neeltje en 
ook voor jou, Johan. Fijn dat we je veel zien en het contact van het kerkbezoek je goed doet.  

Fijn ook dat het lukt voor Adriaan Talsma om samen met Mariët zo nu en dan naar de kerk te ko-
men. Dat is een hele inspanning ’s morgens vroeg wanneer alles niet meer vanzelfsprekend snel 
gaat, en dan nog de reis vanuit Duitsland naar Roodt/Syre moet worden gemaakt. Waar dan soms 
ook het orgel wacht... Chapeau!  

Veel NPG-ers kampten in de afgelopen periode met griep en corona. Sommigen waren er flink ziek 
van; met name het hoesten speelt velen nog parten. Beterschap! 

Aad en Janny Booman konden gelukkig toch hun (klein)kinderen in Noorwegen bezoeken, alwaar ze 
vervolgens ingesneeuwd raakten. Niet getreurd, verblijf verlengd en enorm van genoten, maar een 
temperatuur van -19° en niet uit huis kunnen is toch wel extreem… zelfs voor Noorwegen.  Zodra het 
weer kan: veilig thuis! 

Heel verheugend was ook het bericht van Rose Min Lammens over het 
voorzichtig herstel van een verbroken contact met haar kleinkind. Een 
kerstcadeau… Dat het de voorbode mag zijn van meer goed nieuws dit 
jaar! 

Tot slot: is het me opgevallen dat er na de dienst bij het koffiedrinken 
een toenemend aantal mensen een stoel opzoekt (waaronder ik zelf). 
Helaas zitten we dan wel allemaal op een rijtje, wat contact beperkt. 
Vandaar het voorstel om tijdens het koffiedrinken wat meer ruimte te 
maken door de grote schuiftussendeur open te doen (dat beviel velen 
zeer goed met Kerstmis) en een tafel met stoelen neer te zetten voor 
wie wil zitten, aan het einde van de koffietafel. 

We gaan een tijdje uitproberen of het bevalt. Wie aan wil schuiven: 
welkom!  

 

Met een hartelijke groet aan u allen, 

Ineke

Pastoralia 
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Diensten 

De voorbereidingen voor de oecumenische viering van de Raad van Kerken op 21 januari om 16 uur 
(gebedsweek voor de eenheid van de christenen) zijn in volle gang. Zoals u weet is de NPG dit jaar 
‘Gastgeber’. De collega’s van de kerken die tot de Raad behoren zijn allen uitgenodigd, om een bij-
drage te leveren in de gebeden. Ieder in eigen taal en toga, dus een veelkleurig geheel (de teksten 
worden vertaald in het boekje). De liederen zijn op bekende melodieën en meertalig. De dienst is 
vormgegeven door een groepje van vier, behorende tot de Deense Kerk, de Rooms Katholieke Kerk, 
ACAT en de NPG.  

Wereldwijd wordt de gebedsweek gevierd, puttend uit een liturgie die steeds uit een ander wereld-
deel wordt aangedragen (dit jaar was dat Burkina Fasso). 

Centraal staat het verhaal uit Lucas 10: de parabel van de barmhartige Samaritaan, die Jezus vertelt 
als antwoord op de vraag van de wetsgeleerde wie zijn naaste uit het grote gebod: ‘God liefhebben 
met heel je hart en ziel, kracht en verstand en je naaste als jezelf’, eigenlijk is? Er blijkt een verras-
sende wending…  

Het is gewoonte dat de kerk waar we te gast zijn de overdenking verzorgt en ook voorgaat in de li-
turgie. Met daarin ruimte om eigen accenten te leggen. Zo wil men ook kennis maken met de ver-
schillende geloofsgemeenschappen, dit jaar dus met de NPG en haar leden.  

Er komt een oecumenisch samengesteld koor van zangers en zangeressen uit alle kerken, onder lei-
ding van orkest- en koordirigent Ovidiu Victor Dragan, werkzaam aan de muziekschool in 
Differdange en dirigent van het Anglicaans Kerk Koor Luxemburg. Hans van der Drift zal hiervan 
deel uitmaken en ook solo zingen. 

Eigen accenten mogen er óók zijn in de receptie achteraf (blijkbaar snelt ons een reputatie van bit-
terballen vooruit, kreeg ik in de voorbereidingen te horen…).  

We hopen daar velen te mogen ontvangen en ontmoeten. Ad de Jong en Wim van Heesen zullen dit 
deel coördineren en mee verzorgen, waarvoor veel dank.  

De dienst begint om 16 uur. Vanaf 17 uur is er dan ontmoeting met een drankje en een hapje. Het be-
stuur heeft besloten dat er deze zondag geen ochtenddienst is. We hopen u allen in groten getale in 
de middag te mogen verwelkomen en zo gezamenlijk de gemeenschap van de NPG te represente-
ren. 
 

Zondag 4 februari verheug ik me erop in de dienst samen te mogen voorgaan met Mirjam Matz. Zij 
studeert al enige jaren theologie in Straatsburg en rondde al heel wat modules succesvol af, van 
Exegese (uitleg) Oude en Nieuwe Testament, tot kerkgeschiedenis, filosofie en praktische theologie. 
Binnenkort zitten we samen, om een door haar uitgekozen tekst te bespreken en samen naar de li-
turgie te kijken. Een mooi vooruitzicht, want naast haar theologische kwaliteiten bezit ze, zoals u 
weet, ook muzikale talenten. Nog naast haar interesses in historie en cultuur, waar we in haar rond-
leidingen als gids al van hebben mogen proeven. Niet missen dus, deze bijzondere dienst! 

 

Zondag 18 februari is er een dienst samen met de parochie van Roodt/Syre. Mooi om weer eens sa-
men te vieren in ons gezamenlijke ‘(t)huis’ en fijn om samen met pastoor Guy Diederich voor te gaan. 
Of het parochiekoor er zal zijn is voor nu nog een vraag. Het koor heeft nogal gekampt met ziekte, 
bovendien heeft de dirigent zijn schouder gebroken. Hoe dan ook gaan we er een mooie gezamenlij-
ke viering van maken, waar Guy en ik ons beiden op verheugen. De voorbereidingen starten binnen-
kort. We hopen op veel belangstelling en een mooie ontmoeting van beide gemeenschappen en van 
de Rooms Katholieke Nederlandse Parochie, die ook is uitgenodigd. Allen van harte welkom!  
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Fototerugblik 2e advent met het koor Cantabile uit Fentange (10-12) en de kerstdienst met het koperensem-
ble (25-12) en de nieuwjaarsdienst (7-1) met oliebollen (met dank aan Mieke Jonker en Ad de Jong) . 
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Vanuit het Bestuur 

Adreswijziging 

Nieuw adres (het is maar een kleine wijziging:  
enkel het huisnummer verandert): 
Familie L.J. Bovagnet-Molenkamp 
21, rue du Château 

In verband met het in de dienst van 7 januari door onze predikant aangekondigde besluit om 
haar arbeidsovereenkomst op 8 augustus 2024 te beëindigen, heeft het bestuur besloten om 
de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant te openen. Deze procedure begint met het 
samenstellen van een beroepingscommissie, die bestaat uit maximaal zeven en minimaal vijf 
leden: twee leden van het bestuur en vijf, respectievelijk drie stemgerechtigde leden van de 
NPG. De beroepingscommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. De 
beroepingscommissie heeft tot taak, eventueel na raadpleging van de ALV, een oproep tot 
kandidaatstelling voor de functie van predikant van de NPG op te stellen en deze via de geëi-
gende kanalen te publiceren. Nadat de commissie kennis heeft genomen van de kandidaturen, 
selecteert zij de personen die tijdens een eredienst zullen voorgaan. Vervolgens doet de com-
missie een aanbeveling aan de algemene ledenvergadering voor de keuze van een predikant. 
De beroeping van de nieuwe predikant vindt plaats door de algemene ledenvergadering. 

Het bestuur roept de leden van de NPG op zich voor één van deze drie of vijf functies in de be-
roepingscommissie kandidaat te stellen. Kandidaatstellingen kunnen schriftelijk of mondeling 
worden ingediend bij de voorzitter. De sluitingsdatum is 25 januari 2024. 

In het bestuur is de functie van secretaris nog steeds vacant. Voor een goed functioneren van 
het bestuur is de vervulling van deze functie essentieel. Het bestuur doet daarom een dringen-
de oproep aan de leden van de NPG zich voor deze functie kandidaat te stellen. 

 

(Goedgekeurd door de bestuursvergadering op 21 december 2023) 

René Barents 
Voorzitter NPG 
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Diaconie 
Collectedoelen van 3 maart tot 21 april 2024 

7 en 14 januari: LAR (Luxembourg Air Rescue) 

Een organisatie die bij ons wel bekend is. De LAR is in 1988 opgericht en zet zich 
in om mensen in nood dichtbij, maar ook wereldwijd, te redden. Hiervoor wor-
den helicopters en ambulancejets ingezet. Eveneens worden ernstig zieke men-
sen uit buitenland door hen opgehaald. 

De organisatie krijgt geen subsidies en is afhankelijk van giften en donaties: dus zeer aanbevolen! 
http://www.lar.lu/ 

 
21 en 28 januari: ACAT 

Ook ACAT is een bekend collectedoel geworden. ACAT zet zich in voor de rechten van 
vluchtelingen, van mensen die gefolterd en mishandeld worden in bv. gevangenissen of in regimes 
waar de rechten van individuen niet hoog in het vaandel staan. Ze vechten ervoor dat ieder mens  
rechtvaardig en met respect behandeld wordt. http://www.acat.lu/ 

 
4 en 11 februari: Stichting De Morgenster 

Deze stichting is in 2009 opgericht door Beatrice Aartman-Rurakubagura, afkomstig uit 
Burundi, waar zij ervaring heeft opgedaan in het verlenen van hulp aan kwetsbare kin-
deren en vrouwen. 

Stichting De Morgenster werkt samen met organisaties in Burundi aan geïdentificeerde 
projecten van partnerovereenkomsten. 

Deze projecten zijn er steeds op gericht om de kwetsbare kinderen, vrouwen en ouderen in Burundi 
toch een hoopvolle toekomst te geven! http://www.stichtingdemorgenster.nl/ 

 
18 en 25 februari: Women´s Wage Peace, Vredesbeweging van Israelische vrouwen, waarin samen-
gewerkt wordt met Palestijnse vrouwen 

De WWP is een door Israelische vrouwen gevoerde vredesbeweging die 
in 2014, na een oorlog in de Gazastrook, is opgericht, Woman of the Sun 
werd in 2021 opgericht.  

Beide bewegingen hebben elkaar gevonden in hetzelfde doel: vrede 
bewerkstelligen in Israel en de Palestijnse gebieden, zodat iedereen in vrede en hoop voor de toe-
komst samen kan leven. Een toekomst waarin Israelis en Palestijnen kunnen wonen en leven in vrij-
heid en gelijkheid, met rechten en zekerheid voor hun kinderen en de volgende generaties.  Beide 
bewegingen zijn niet gelieerd aan de politiek, maar willen de politiek juist op andere samenlevings-
mogelijkheden wijzen!  
https://www.womanwagepeace.org.il/ 

De diaconie hoopt dat de doelen u zullen aanspreken en dat een mooie opbrengst daarvan het re-
sultaat is! 

Namens de diaconie, 
Aad Booman 

http://www.lar.lu/
http://www.acat.lu/
http://www.stichtingdemorgenster.nl/
https://www.womenwagepeace.org.il/en/
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Decembertassen 

Op 28 december hebben we de Decembertassen uitgedeeld. Dit is inmiddels een jaarlijkse 
traditie geworden. Geweldig dat het elk jaar weer lukt om genoeg mensen te vinden die voor 
een familie in Marienthal een tas met cadeautjes en levensmiddelen willen maken. Heel har-
telijk dank voor jullie hulp! 

 

 

 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op 
de rekening van de diaconie: 

IBAN: LU10 1111 2583 4332 0000 
BIC: CCPLLULL  

t.n.v. het betreffende project. 

Vluchtelingencomité 

Collecteopbrengsten 
 

Coup d’Pouce    € 1091,00 

 Nagorno-Karabach  €  700,00 

 Kinderen in de knel   €   812,00 

 Kerstpotten Leger des Heils €  1451,50 

 

Warme chocolademelk 
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Knutselmiddag 4.1.2024 

Het was een drukke en heel gezellige middag met ca. 20 kindere. Hartelijk dank aan Kirsten,  
Chiara en Leena voor het voorbereiden van de knutselwerkjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep 

Voor de knutselactiviteiten zouden 
we nog knutselschaartjes en 
Prittstiften kunnen gebruiken. Mis-
schien heeft u nog iets liggen, wat u 
niet meer gebruikt? We houden ons 
aanbevolen!  

Komende activiteiten 

Op woensdag 14 februari organiseren we een carnavalsmiddag. We zijn nog op zoek naar car-
navalskleding voor kinderen. Er is wel een voorraadje uit voorgaande jaren, maar er zijn nu erg 
veel kinderen, vooral in de leeftijd 4 t/m 8 jaar. Graag afgeven bij een van de leden van het 
Vluchtelingencomité.  

 
Vluchtelingendienst 

Op zondag 24 maart is de jaarlijkse Vluchtelingendienst, geleid door ds. Arie van den Dries. De 
voorbereidingen lopen, in de volgende Samen op Pad volgt meer informatie.  

 

Het vluchtelingencomité is heel dankbaar dat we altijd op steun en hulp uit de gemeente kun-
nen rekenen. Zonder dat zouden we dit werk niet kunnen doen. Hartelijk dank daarvoor! 

 

 Namens het vluchtelingencomité, 

Ati van Dijk 
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Entr’acte 

Diner pensant 
Het volgende diner pensant zal zijn op donderdag 25 januari 2024 om 19.00 uur ten huize van 
Cathalien de Boer, 44, rue Grundhof, L-6550 Berdorf (ijs en weder dienende). 
We gaan kijken naar een aflevering van De Kist, met Freek de Jonge. 
U kunt vast van tevoren kijken door op de volgende link te klikken: 
De Kist | NPO Start. 

Aanmelden kan tot zondag 21 januari bij ondergetekende:  
WhatsApp 621243324 of e-mail: wvheesen@pt.lu of bij Cathalien de Boer: tel. 26784610 of  
e-mail: cathalien@pensiondeboerderij.com 
  
Iedereen weer van harte welkom. 

 Wim van Heesen 

Noteert u alvast in uw agenda dat Entr’acte op 9 maart een lezing met Professor Bert Koet  
organiseert: "Paulus en de positie van de vrouw (in een prikkelende werkvorm)". 
Zaterdag 9 maart rond 17 uur ten huize van Rool Reichel. In de volgende Samen op Pad volgt meer 
informatie. 
 
Namens Entr’acte 
Wim van Heesen 

 

Onder bovenstaande titel start de redactie een nieuwe rubriek in de Samen op Pad. U kunt  
hiervoor teksten, links, foto’s, gedichten enz. die u aanspreken insturen om met iedereen te 
delen. Graag sturen aan redactie@npg.lu De deadlines voor het inleveren van kopij vindt u elders 
in dit nummer.  

Annette Schneider-Wouters wil dit graag met u delen:  

Sinds Corona lees en luister ik steeds meer interessante artikelen in verschillende talen die me 
aan het denken zetten. Niets vind ik zo ontspannend als filosoferen over wat er geschreven word. 
Ik probeer een eigen mening in het “geschrevene” te vormen.   

Vaak zet het me dan op een zoekspoor en altijd weer is het leerzaam. Er zijn geen grenzen voo 
het zoeken op internet. Toch vraag ik me af, of ik dat vind waarnaar ik zoek en buiten schot laat, 
wat ik niet zoek. In ieder geval begrijp ik meestal beter wat de auteur denkt of ervaart en wat ik 
er zelf in lees of hoor en of dat ook mijn zicht op het thema is. Natuurlijk is dat niet genoeg, want 
wat vindt mijn man, wat vinden mijn kinderen die een andere generatie toebehoren, en wat vindt 
u? Daarom deze nieuwe rubriek in de Samen op Pad: ik wil graag met jullie delen. Het idee is niet 
dat het een soort van social media discussie uitlokt, integendeel, de redactie ziet het eerder in de 
zin van, denk er eens over na. Neem de tijd iets te lezen, wat een andere NPG-er gekozen heeft, 
wat een andere NPG-er enthousiast maakt. Misschien vindt het uw toestemming of juist niet, of 
wilt u meer weten over waarom juist deze tekst gekozen werd. 

Ik kies deze eerste keer voor een tekst van Wim Jansen, theoloog en vrijzinnig predikant. Indien 
ik me niet vergis is hij ooit in een NPG-dienst voorgegaan, en bovendien was hij een door mijn ou-
ders gewaardeerd predikant. Het complete artikel vindt u op de NPG-website onder volgende 

 Graag wil ik met u delen:  

https://npo.nl/start/serie/de-kist/seizoen-9_1/freek-de-jonge_2/afspelen
mailto:wvheesen@pt.lu
mailto:cathalien@pensiondeboerderij.com
mailto:redactie@npg.lu
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Even voorstellen! 
IN MEMORIAM NEV 

Sinds jaar en dag kreeg het bestuur Briefcontact toegestuurd, het mededelingenblad van 

de Nederlandse Evangelische Vereniging in Zwitserland. Het was een vervolg op de 

zeer geslaagde samenwerking van de NPG met de NEV in de jaren negentig van de vo-

rige eeuw. De Luxemburgers zijn op bezoek geweest in Zwitserland en de Zwitsers in 

Luxemburg. Beide evenementen zijn nog steeds in de herinnering van velen. Enkele 

deelnemers van toen krijgen nu nog een Nieuwjaarskaartje uit Zwitserland. 

Velen herinneren zich nog levendig ons bezoek aan het Zwitserse Zug in een Ford Transit busje, bestuurd 

door een apetrotse penningmeester Johan Mast, die nog niet zo lang zijn rijbewijs had en dolgraag wilde 

chaufferen. Een gezamenlijke Waldgottesdienst was het hoogtepunt van ons bezoek. Bij het tegenbezoek 

herinneren we ons nog het uiterst gezellige restaurantsamenzijn in Mersch. 

In Briefcontact konden we het moeizame proces van de NEV volgen: keer op keer waren er minder dien-

sten, minder leden en minder bijdragen. Sinds 2002 nam ds. David van Welden voor één dag per week het 

werk van ds. Hildo van Es over, de laatste en langstzittende full-time predikant van de NEV, die van 1986 

tot 2002 in Zwitserland stond. Onze hechte band in die tijd was mede het gevolg van de noeste inspanningen 

van het predikantenechtpaar Hildo en Lijntje van Es. Zij wonen op dit moment in Wapenveld op de Veluwe 

en maken het voor zover wij weten nog steeds goed. 

Tijdens onze hechte contacten was Wilfred van Gunsteren de voorzitter en hij is dat nog steeds (!). Maar nu 

moest hij, ongetwijfeld met bloedend hart, de NEV-stekker uit het stopcontact trekken.  Op de laatste ALV 

in het begin van 2023 besloot men na 50 jaar tot opheffing van de NEV. De doorslag gaf waarschijnlijk de 

terugtrekking van ds. Van Welden, die het na al die jaren nu welletjes vond. De pastorale zorg in heel Zwit-

serland viel hem steeds zwaarder, en daarbij kwam dat de Nederlandse Zwitsers ook allemaal lid zijn van de 

Zwitserse kerk in hun kanton, dus voor het pastoraat kan men daar in de toekomst ook terecht.  

Het resterende eigen vermogen werd voor 25% aan de Zwitserse kerken van het kanton Zug en de stad Zü-

rich geschonken en voor 75% aan diverse goede doelen met oogmerk Oekraïne. 

Tot slot het laatste gedeelte van het afscheidswoord van voorzitter Van Gunsteren: “Het is steeds moeilijk 

om afscheid van dierbaren te nemen, maar in het geval van de NEV was de noodzaak overduidelijk. Jam-

mer, maar zo gaat dat in het leven. Ophouden met niet meer levensvatbare activiteiten maakt ruimte voor 

nieuwe, inspirerende activiteiten.” 

               Peter Hondius 

link. Het is tevens gepubliceerd op zijn blog “ONGROND”. 

De titel is “De glorie van de kleine cellen – rebellie tegen de macht van het getal”. 

Veel wat er in geschreven staat, vind ik heel toepasselijk voor de NPG. Een kleine kerkgemeenschap 
wordt als iets positiefs neergezet en dat vind ik mooi en bemoedigend.  

Wim Jansen ziet het kleine aantal aanwezigen niet als een grijs, gemarginaliseerd groepje schip-
breukelingen, maar als personen die zelfbewust zijn, voor vrijheid kiezen, zelfstandig denken en een 
jeugdig elan tonen. En wat te denken van deze woorden aan het einde van zijn artikel: Geloof in wat 
je inspireert. Geloof in wat je doet. En laat je niet meeslepen door de macht van het getal. Stel er 
een eer in dat je als steeds uitzonderlijker wordende kerkganger of kloosterling of eenzaat tot de 
minderheid behoort.  

Annette Schneider-Wouters 

http://www.npg.lu/ongrond/
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Voor de kinderen  

 VOORLEESOCHTEND  
Wij nodigen jullie graag uit voor een voorleesochtend in het kader van de Nederlandse Nationale 

Voorleesdagen die wij op zaterdag 27 januari van 10u30 tot 11u30 organiseren in de Jeugdbiblio-

theek, 23, rue Vauban, Pfaffenthal.  De doelgroep voor de voorleesochtend zijn kinderen van 3 t/m 7 

jaar, maar jongere en oudere kinderen zijn uiteraard ook welkom. Boeken terugbrengen en uitlenen 

kan dan pas na het voorlezen, dus vanaf ca. 11u30. 

Aanmelden voor de voorleesochtend en het uitlenen daarna  kan tot uiterlijk 25 januari via 
mail: nedjeugdbibliotheek@gmail.com 

www.jeugdbibliotheek.lu 

http://www.jeugdbibliotheek.lu
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Ingezonden Mededelingen 

Am 1. März 2024 wird die weltweite ökumeni-
sche Gemeinschaft der Frauen einen Gottes-
dienst unter dem Thema „...durch das Band des 
Friedens ertragt einander in Liebe“ feiern. Wie 
üblich wurden das Thema, das Land und das 
Autorinnenkomitee für die Liturgie bereits viele 
Jahre im Voraus ausgewählt. Die Gottesdienste 
sind Bestandteil einer durchdachten und lang-
fristigen Planung, die unabhängig von aktuel-
len Ereignissen erfolgt. Die Frauen des Weltge-

betstags-Komitees von Palästina haben bereits vor den Vorkommnissen des 7. Oktober 2023 Informationen 
über ihr Land zusammengestellt, das sie als bedeutenden Ort für Judentum, Christentum und Islam im Nahen 
Osten beschreiben. 

Die biblischen Texte in der Gottesdienstordnung, besonders Psalm 85 und Eph 4,1–7 können in der aktuellen Situ-
ation tragen. Mit ihnen kann für Gerechtigkeit, Frieden und die weltweite Einhaltung der Menschenrechte gebetet 
werden. Die Geschichten der drei Frauen in der Gottesdienstordnung geben einen Einblick in Leben, Leiden und 
Hoffnungen in den besetzten Gebieten. Sie sind Hoffnungskeime, die deutlich machen, wie Menschen aus ihrem 
Glauben heraus Kraft gewinnen, sich für Frieden zu engagieren. Ihre Erzählungen sind eingebettet in Lieder und 
Texte, die den Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit und vor allem die Hoffnung darauf ausdrücken. 

Gottesdienste am 1. März 2024: 
15.00 Uhr: Hall Polyvalent in Clervaux (ACFL-Gottesdienst) 
18.30 Uhr: Eglise Sainte-Madeleine in Lamadelaine 
19.00 Uhr: Martin Luther-Haus – Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Luxemburg-Belair 
Gottesdienst am 9. März 2024: 
18.30 Uhr: Eglise Saints Pierre-et-Paul in Beckerich 

Bij de uitgeverij Editions de Minuit, verscheen de eerste roman van Emma Doude van Troostwijk, 
dochter van Alexandra Breukink en Chris Doude van Troostwijk. Emma is in ons midden geboren, 
in de tijd dat Alexandra en Chris hier woonden. En nu dus schrijfster… 

De roman, Ceux qui appartiennent au jour, gaat over een domineesfamilie, hoe kan het ook an-
ders?, en refereert aan bijbelteksten, maar ook veel aan de dubbele cultuur van Emma, Neder-
lands-Frans, een interessant thema. Maar het is geen autobiografie. 

Hier kun je bladeren in het boek: Ceux qui appartiennent au jour 
(leseditionsdeminuit.fr) 

Hierbij een link naar een interview met Emma: 

Entrer en littérature avec Emmanuelle Tornero et Emma Doude Van 
Troostwijk (radiofrance.fr) 

En nog een naar een zeer uitgebreide kritiek 

Emma Doude Van Troostwijk - Blog de Jean-Claude Lebrun (jclebrun.eu) 

 

Veel leesplezier,  

Rose Min Lammens 

https://leseditionsdeminuit.fr/livre-Ceux_qui_appartiennent_au_jour-3423-1-1-0-1.html
https://leseditionsdeminuit.fr/livre-Ceux_qui_appartiennent_au_jour-3423-1-1-0-1.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-book-club/entrer-en-litterature-avec-emmanuelle-tornero-et-emma-doude-van-troostwijk-8534146
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-book-club/entrer-en-litterature-avec-emmanuelle-tornero-et-emma-doude-van-troostwijk-8534146
https://jclebrun.eu/blog/2023/12/30/emma-doude-van-troostwijk/


 

CONTACT  

NPG Predikant 

Ds. Ineke de Feijter - tel. 26721201 

ineke.defeijter@npg.lu 

Coördinatie contactpersonen 

Wim van Heesen - 621243324 

algemenezaken@npg.lu 

Contactpersonen: 
Klaas Ras - 994542 

Marise Spaans - 423266 

Ida Smits - 337261 

Mieke Jonker - 348805 

Gerti de Jong - 365465 

Diaconie / De Helpende Hand  
Mieke Jonker - 34 88 05 

Aad Booman +49 15231926671 

Cathalien de Boer -26 78 46 10 

Wim van Heesen - 621 243324 

Het Bestuur: 
René Barents - 621902012 

voorzitter@npg.lu 

Vacature 

secretaris@npg.lu 

Foppe Smedes - 26300327 

penningmeester@npg.lu 

Marianne van Reenen - 26259655 

preekvoorziening@npg.lu 

Ad de Jong -365465 

algemeenbestuurslid@npg.lu 

Wim van Heesen - 621243324 

algemenezaken@npg.lu 

Redactie Nieuwsbrief 

Mariska Berchem, Ati van Dijk, 

Wim van Heesen,  

Annette Schneider-Wouters.  

E-mailadres redactie: redactie@npg.lu 

Algemene Informatie: 
secretaris@npg.lu 

Website: www.npg.lu 

Bankrekening NPG:  
IBAN: LU50 1111 0947 8112 0000  

BIC: CCPLLULL 

Diaconierekening NPG:  
IBAN: LU10 1111 2583 4332 0000  

BIC: CCPLLULL 

NEDERLANDSE PROTESTANTSE GEMEENSCHAP TE LUXEMBURG 
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Agenda 

Verschijningsdata 
Samen op Pad 

  

      

Inspiratie Links 

Kopij per mail graag 
uiterlijk op de vrijdag 
ervoor aan het  
redactieteam aan  
redactie@npg.lu. 

INHOUD 
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IK WIL GRAAG MET U DELEN:…………………….……..p. 9 
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KINDERPAGINA…………………………………………… …....…..p. 11 

INGEZONDEN MEDEDELINGEN…………….… ……...p. 12 

CONTACT ..................................................................... p. 13 

KERKDIENSTEN......................................................... p. 14 

  

 

Les Rencontres Musicales de la Vallée de l’Alzette.  

Altijd mooie zondagmiddagbarokconcerten in verschillende 
kerken van de Alzettevallei.  Het programma vindt u hier.  

 

CONCERTS DE MIDI 
Lunchconcerten op vrijdag van 12.30 - 13.30 uur. Het programma 
voor 2024 vindt u hier 

23 februari 

12 april 

24 mei  

15 januari   Middaggesprekskring bij Suzanne   
14.00 uur   Collin, 35, bei der Aarnescht, Oberanven 

25 januari    Diner Pensant bij Cathalien de Boer,  
19.00 uur  44, rue Grundhof, Berdorf 

14 februari  Carnavalsmiddag in Marienthal  
15.00 uur 
2-3 maart  Weekend Parijs (zie vorige Samen op Pad) 

9 maart  Lezing door Professor Bert Koet  
17.00 uur  bij de fam. Reichel, 11, rue Mameranus, Mamer 

mailto:redactie@npg.lu
https://rmva.lu/fr/agenda
https://www.vdl.lu/en/visiting/leisure-and-recreation/festivals-fairs-and-events/concerts-de-midi


 

 

Adres kerk in Roodt-sur-Syre: Nouvelle Eglise Saint-Jacques, 1, rue d’Olingen. Aanvang diensten 10u45 

 

Kerkdiensten 
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Datum Voorganger Bestuurslid  Muziek Collecte Bijzonderheden 

14 januari 
Ds. Arie-Jan van 

der Bom 
PKN/Schagen 

Marianne van 
Reenen 

Andreas  
Konnerth 

Air Rescue Koffie 

21 januari 

16.00 uur! 

Ds. Ineke de 
Feijter e.a.  

Wim van Heesen 
Andreas  
Konnerth 

ACAT 
Raad van Kerken 

dienst  
Receptie  

28 januari 
Ds. Tineke Veld-

huizen 
René Barents 

Andreas  
Konnerth 

ACAT Koffie 

4 februari 
Ds. Ineke de 

Feijter / 
Mirjam Matz 

Ad de Jong 
Andres  

Konnerth 
Stichting De  
Morgenster 

Koffie 

11 februari 
Ds. Tim van der 

Griend 
Marianne van 

Reenen 
n.n.b. 

Stichting De  
Morgenster 

Koffie 

18 februari 
Ds. Ineke de 

Feijter / Pastoor 
Guy Diderich 

Wim van Heesen n.n.b. 
Women’s Wage 

Peace 

Oecumenische 
dienst met  

parochie Roodt 
Koffie/drankje 

25 februari 
Susanne 

Hennecke 
Foppe Smedes n.n.b. 

Women’s Wage 
Peace 

Koffie 

      

 

Datum Kindernevendienst Geluidsdienst Koffietafel 

14 januari Rool Reichel Peter Hondius Henriëtte Groeneveld 

21 januari Geen KND Ad Kop Betsy Hondius 

28 januari Nathalie Draut Aad Booman Joke Ras 

4 februari Astrid van der Drift Ad Kop Rool Reichel 

11 februari Rose Min Lammens Peter Reichel Mieke Jonker 

18 februari Marianne van Reenen Ad Kop Joke van der Schilden 

25 februari Marise Spaans Peter Hondius Gerti de Jong 

    


